
Verschijnt iedere veertien dagen 85e jaargang no. 4          21 februari 2025
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Met Prediker in de put 

Prediker 1:2 – Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. 

Een tweetal weken geleden hebben we hier thuis mijn driejarig ziek-zijn gevierd. Er zijn bijzonder 
mooie dagen voorbij gekomen, die ik niet geleefd had als ik nog gezond was geweest. Maar er zijn ook 
vele dagen, waarbij de Ziekte groter is dan ik en de dienst uitmaakt. Dan pakt hij me bij mijn nekvel en 
zet me op de rand van zijn put. Boven zijn zwarte muil probeer ik mijn evenwicht te bewaren als een uit 
balans geraakte koorddanser. Hij duwt me naar achter, ik klapwiek mezelf naar voren; soms lukt het me 
een hand vast te grijpen. Vaker nog grijpen mijn handen de wind en duvel ik achterover van de rand af, 
verzwolgen door het donker. Onder op de bodem zit Prediker al op me te wachten. 
‘Alles is lucht en leegte,’ hoor ik zijn vermoeide stem zeggen, ‘Ik heb het allemaal onderzocht.’ 
‘Wow,’ zeg ik, ‘Wat een opbeurende opening.’ 
Mijn tenen duwen in de vochtige modder, naast het kleine poeltje water waarin ik zojuist ben 
neergekomen. Ik kom maar gelijk ter zake, waarom ik weer eens naar beneden ben gekacheld: ‘Het is 
niet eerlijk Prediker!’ 
‘Je hebt gelijk,’ zegt hij, ‘Ook dat heb ik onderzocht. Je zou beter af zijn als je niet geboren was.’ 
‘Dat zou ik toch niet willen. Jij wel?’ 
Hij zegt niets. Ik vraag niet verder. 
‘Luister, je bent niet de eerste onder in deze put en je zal ook niet de laatste zijn. Als ze zeggen: ‘Kijk 
iets nieuws,’ dan is dat altijd iets dat er altijd al is geweest.’ 
‘Nou lekker is dat.’ 
‘Er is zoveel triestheid onder de zon.’ 
‘Zit jij nou bij mij in de put of ik bij jou? Ik dacht dat je met wijs advies zou komen, daar sta je namelijk 
om bekend toch?’ 
Prediker verzucht: ‘De wijze of de dwaze, hun lot is hetzelfde.’ Hij staat op en loopt een rondje, terwijl 
hij met zijn vinger langs de vochtige wand strijkt. ‘Wat ik bedoel is, alles is het najagen van de wind, 
een zucht, een windvlaag, je kunt het niet te pakken krijgen.’ 
‘Dat heb ik gemerkt ja. Ik denk dat ik hier maar op die bodem blijf zitten, als het toch allemaal niks 
uitmaakt.’ 
‘Denk je dat dat de oplossing is? Een dode voelt niets, weet niets, denkt niets, wil je hier als een dode op 
de bodem blijven liggen?’ 
We zwijgen een tijd. Ik kijk omhoog naar het kleine licht dat boven me hangt. Hoe moet ik mezelf 
levend houden hier, onder in het donker? 
‘Ik wou dat ik alles begreep wat God deed.’ 
‘Ik ook.’ zegt Prediker. 
‘Ken je Jezus?’ 
‘Wie?’ 
‘Hij leefde natuurlijk na jouw tijd. Hij zei dat er op een dag een koninkrijk komt waarbij het leven niet 
meer zo moeilijk zal zijn. Jullie verhalen staan in hetzelfde boek. Hij was echt superwijs.’ 
‘Was hij wijzer dan ik?’ 
‘Ik denk het wel.’ 
‘Geloof je hem, over dat koninkrijk?’ 
‘Meestal.’ 



We zijn weer stil. 
‘Nou, heb je nog iets om me op te lappen?’  
‘Lees mijn onderzoek maar.’ 
‘Je bent een slechte coach Prediker. Je hoeft straks geen factuur te sturen, want die ga ik niet betalen.’ 
‘Ik had jou toch niet als patiënt aangenomen,’ Prediker kijkt me vanuit het donker aan, ‘Het is tijd, ik 
moet gaan.’ 
‘Heb je dan helemaal niks voor me?’ 
‘Het loon van God voor al je gezwoeg is dat je mag genieten: van je gezin, van de mensen om je heen, 
van de man die God je gegeven heeft.’ 
‘Ja die heeft God best goed uitgezocht.’ 
Prediker vervolgt: ‘Eet je brood met vreugde en drink met een vrolijk hart je wijn.’ 
‘Ik drink liever water.’ 
‘Ook goed. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Geniet op alle dagen die God je 
gegeven heeft, voor je het weet loop je kromgebogen en is je tijd op. Bedenk dat je beter één hand 
gevuld kunt hebben met rust, dan twee vuisten vol gezwoeg en najagen van de wind.’ 
‘Soms lijken mijn handen met helemaal niks gevuld.’ 
‘En ook dat is niets nieuws onder de zon. God heeft naast goede, ook slechte dagen gemaakt.’ 
‘Helaas pindakaas.’ 
‘Maar ik ga nu echt.’ 
‘Naar jouw tijd.’ 
‘Ja, want dit is jouw tijd.’ 
 ‘Wist je trouwens dat jouw onderzoek bijna niet in de Bijbel was gekomen en dat waar je bang voor 
was, vergeten worden, dan uit zou zijn gekomen?’ 
Maar Prediker is al vertijd. 
‘Doei hè,’ ik zwaai naar de plek waar hij zojuist stond, ‘Ik ben blij dat je er was en dat ik samen met jou 
in het donker kan zitten.’ 
Boven me beweegt iets. Ik zie de contouren van Samuel die over de rand van de put heen hangt. 
Zijn hoge stemmetje schalt naar beneden: ‘Mam! Wat gaan we eten?’ 
Ik sta op en veeg m’n handen aan mijn broek af. ‘Heel vies! Vandaag heb ik extra smerig voor jullie 
gekookt!’ 
Dan zie ik de uitpuilende stenen, uitgestoken handen als een trap omhoog. Ik stap op het uitgestoken 
handje van Samuel. Op de handen van Marcel, Gideon, Manasse en Joas die me omhoog duwen. Ik 
ploeter omhoog, terwijl Samuel brult: ‘Maahaam!! Nee zeg echt! Wat gaan we eten?’ 

Lied: Christa Wells – One Day                                                      Door: Yael Marije

KERKDIENSTEN

ZONDAG 23 FEBRUARI
Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, bediening Heilig Avondmaal
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. B. v.d. Knijff, Wilsum
Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Plaatselijk jeugdwerk

ZONDAG 2 MAART – 1e lijdenszondag
Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J.A. van den Berg, St. Anthoniepolder

Collecten: 1. Voorjaarszendingscollecte: Wijk 1: TWR; 2. Instandhouding eredienst; 
                                       3. Bijstand pastoraat



VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 7 maart. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 28 februari binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, 
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl. De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij 
Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 

Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet 
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Collecteren in het licht van Gods Koninkrijk
Het jaarthema 2024/2025 van onze Protestantse Kerk is ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
koninkrijk’. Aan de ene kant bidden we om de komst van het koninkrijk van God, tegelijkertijd weten 
we door het woord van de Heere Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal 
waar Hij zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Deze levenshouding daagt ons uit om ‘als 
nieuw’ te leven.
Het voelt voor ons logisch om te denken in termen van bezit, van verdienen, van recht hebben op, van 
loon naar werken. Maar in Gods koninkrijk gaat het over gezien worden, mee mogen doen, mogen 
ontvangen. Ten diepste leven we van de goedheid van God, en die is niet afhankelijk van onze 
prestaties. Dat kan een bemoedigende boodschap zijn: ook als je jezelf tekort voelt schieten, mag je 
terugvallen op de liefde en genade van God. Maar het zet je ook op scherp. Lukt het je om met diezelfde 
blik naar anderen te kijken? 
Met ons collecterooster 2025 kun je daar handen en voeten aan geven. Lettend op het bovenstaande 
betekent collecteren in het licht van Gods koninkrijk dus zondermeer met elkaar delen van wat we 
hebben ontvangen.
Als diakenen vertrouwen we erop dat Hij ons werk wil zegenen. Dan zal er genoeg zijn voor velen.
Hartelijk dank voor je betrokkenheid en inzet.
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Inzameling oude metalen
Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provincialeweg.
Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 
hergebruikt.
Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen. De opbrengsten in dit kwartaal gaan – zoals 
in een vorige Kerkklok toegelicht – naar de organisatie Bible League die wereldwijd voorziet in Bijbels, 
studiemateriaal en training. 
Wij rekenen weer op een komen en gaan om ook de eerstvolgende maanden de container(s) vol te 
krijgen.
Van harte aanbevolen. 

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

RTV KRIMPENERWAARD
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: vacant, post graag naar de predikant sturen
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Zondag 23 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Het zou eigenlijk de negende gevierd 
worden, maar omdat ik ziek was, hebben we besloten om het veertien dagen uit te stellen.
We luisteren dan naar Mattheus 10: 1-15. Dit gedeelte is aangevraagd om een keer over te preken door 
een gesprekskring.
Zondag 2 maart hopen we naar het vervolg te luisteren, namelijk Mattheus 10: 16-20. Daar heeft een 
gemeentelid om gevraagd. Daarom wil ik donderdag 20 februari ’s avonds in de consistorie om 20.00 
uur deze preek met u voorbereiden.
Tijdens deze dienst willen we afscheid nemen van Marijke Plaizier als pastoraal medewerker. Zij heeft 
zich jarenlang met heel veel liefde en tijd ingezet voor met name de ouderen in de gemeente. Maar op 
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een gegeven moment moet er een punt gezet worden. Niet dat zij helemaal niets meer zal doen of de 
mensen niet meer zal bezoeken, maar ze gaat het daarin wat rustiger aandoen. Als gemeente zijn wij 
haar voor het vele wat zij gedaan heeft veel dank verschuldigd.

Voorjaarszendingscollecte op 2 maart
De opbrengst van deze collecte willen we (opnieuw) bestemmen voor het werk van Marcel en Hanny 
Gelderblom uit Berkenwoude voor Trans World Radio. Marcel mag zijn kennis op IT-gebied daar 
inzetten bij de productie en distributie van de (radio)programma’s van TWR om het Evangelie 
wereldwijd te verspreiden. In een dienst vorig jaar heeft hij dit werk aan ons toegelicht.
Evenals veel andere medewerkers van TWR zijn ook Marcel en Hanny qua inkomen afhankelijk van 
giften, afkomstig van de thuisfrontcommissie, donateurs, kerken en dergelijke.
Ook onze wijkgemeente wil graag opnieuw helpen. Daarom, van harte aanbevolen.

Onze zieken
Wij willen de zieken, genoemd of ongenoemd van harte Gods troost en nabijheid toewensen. Een aantal 
is ernstig ziek en dan mogen we als gemeente hen dat ook zeker toebidden. En niet alleen hen, maar ook 
allen die om de zieken heenstaan, soms ook in alle machteloosheid.

Ten slotte
Dat er een griepgolf in Nederland en ook in Stolwijk is, is mij niet ontgaan. Ineens lag ik ook geveld, en 
niet alleen ik, dominee Kok ook, zodat zondags beide wijken een “invaller” hadden. En het moet 
gezegd: dominee Bos had een prachtige dienst. 
Ondertussen ben ik weer opgeknapt. 
Onderweg kwam ik een citaat tegen: Genade raakt ons wanneer, jaar na jaar, de verlangde volmaaktheid 
van het leven niet komt, wanneer de oude dwangmatigheden in ons regeren zoals ze dat al tientallen 
jaren doen, wanneer wanhoop alle vreugde en moed vernietigd. Soms breekt er op dat moment een golf 
van licht in onze duisternis door en het is alsof een stem tegen ons zegt: “Je bent aanvaard. Je bent 
aanvaard,  aanvaard door dat wat groter is dan jij en waarvan je de naam niet kent.” (Paul Tillich) Hoe 
wonderlijk mooi is dan als je die Naam hoort: Jezus Christus. 
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda
Zondag 23 februari
Organist: Michel van Buren
Crèche: Lisa Hoogendoorn en Marc Jan van Veldhuizen
KND: OB: Diana en Stijn, MB: Hester, BB: kerk 

Zondag 23 februari, 20.00 uur: Stay Solid
Donderdag 27 februari, 9.30 uur: GGG2

Zondag 2 maart
Organist: Marco Vos mmv het combo
Crèche: Anja, Esther en Vera Prosman
KND: OB: Coen en Isabel,  MB: Mattie, BB: Josine 

Maandag 3 maart, 19.00 uur: geloofstraining
Dinsdag 4 maart, 19.00 uur: geloofstraining
Dinsdag 4 maart, 19.45 uur: Kerkenraad
Woensdag 5 maart, 14.00 uur: GGG1
Woensdag 5 maart, 18.30 uur: Alpha
Woensdag 5 maart, 19.30 uur: Bidstond
Vrijdag 7 maart, 19.30 uur: Rock Solid



___________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
23 feb vm: Ps. 67:1 nm: Ps. 69:14
2 mrt vm: Ps. 71:2 nm: Ps. 63:1

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
De Heere zij de zieken, die thuis of elders verpleegd worden nabij. ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op 
Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ (Jesaja 53:4a).

Geboorte:
Op 27 januari 2025 ontvingen Arie en Monique de Heer uit Gods trouwe hand een zoon en broertje. Zij 
gaven hem de namen Abel Willem. Abel is het broertje van Sarah, Eleanne en Pieter. We feliciteren hen 
hartelijk met de geboorte van hun zoontje. Dankbaar dat de Heere alles goed heeft gemaakt, zowel in 
het uur van de geboorte alsook in de periode erna. Abel krijgt op dit moment sondevoeding thuis. Ze 
verwoorden hun dankbaarheid en blijdschap op het kaartje met de volgende woorden: ‘Heere, houdt U 
dit kleine leven. Met Uw handen liefdevol omvat. Voor al het goede willen wij U danken. Heere, wilt U 
wonen in dit kinderhart.’ De HEERE, die hen verblijd heeft met Zijn grote daden, komt de lof en de eer 
toe. We wensen Arie en Monique Gods zegen toe bij de vervulling van het ouderambt om hun kinderen 
het Woord van God door te geven en voor te leven. 

Geboren:
Op 13 februari werden Simon en Mirthe Anker verblijd met de geboorte van hun dochter Sarah Nine 
Helena. We feliciteren hen hartelijk met de geboorte van hun eerste kindje Sarah. Een kindje ontvangen, 
is nooit vanzelfsprekend. Dat belijden zij ook heel nadrukkelijk: uit Gods hand ontvangen! De Heere is 
de Schepper van alle leven. Hij heeft ons geweven in de moederschoot. Daarom heeft Hij ook recht op 
ons leven, zodat we weer tot het doel van het leven komen: Hem eren en dienen. De woorden uit de 
profeet Jesaja  ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.’ (Jesaja 43:1b) geven hier woorden aan. 
We bidden jullie Gods genade toe om Sarah op te voeden tot Gods eer en tot jullie vreugde. Hij belooft 
alles te geven wat wij daarvoor nodig hebben! De Heere zegene jullie en jullie dochtertje opdat God 
Zelf groot gemaakt zal worden van generatie op generatie. 

Jubileum:
Op 20 februari hoopt het echtpaar Van der Heiden-Rijkaart 50 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen 
alvast hartelijk met deze gedenkdag. We sluiten daarbij hun kinderen en kleinkinderen in. 50 jaar 
verbondenheid geeft reden om de Heere te danken, Die hen samenbracht en spaarde voor elkaar. Ze 
hebben in de achterliggende jaren veel meegemaakt. Wat is de Heere goed geweest als je achterom kijkt 
en ziet dat Hij er steeds bij was in voor - en tegenspoed. Wie dan zegeningen begint te tellen, raakt in 
het licht van Gods genade al snel de tel kwijt. Wat is God goed geweest!Hij gaf leven en liefde, kracht 
en gezondheid, kinderen uit Zijn hand. Wie terugkijkt in geloof zal zien en erkennen dat God er altijd 
was. We bidden hen voor de toekomst de woorden vanuit Deut. 33: 27a toe: ‘De eeuwige God is voor u 
een woning en onder u zijn eeuwige armen.’

Bijbelkring:
De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 20 februari om 19.45 uur in Rehoboth.  U en jij bent 
van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge 
ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We behandelen 
dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het OT: Koning,bidder en bouwer. Bijbelstudies over 
Salomo(ds. C. Boele). Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 6. 
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Tenslotte: 
Zondag 2 maart begint de lijdenstijd. Een periode om heel bewust stil te staan bij de weg van het lijden 
en sterven die de Heere Jezus moest gaan. Dat maakt je klein en nederig. Want als dit nodig was om ons 
te redden, wat zijn wij dan diep gevallen en wat is de zonde verschrikkelijk. Maar het maakt je 
tegelijkertijd ook dankbaar en het geeft je hoop en verwachting. Wat is Gods liefde en genade geweldig 
groot! Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon om ons weer dicht bij Zich te krijgen. Over dit Evangelie van het 
kruis kun je niet genoeg nadenken! We hopen in de periode van de voorjaarsvakantie 21 februari tot en 
met1 maart even op adem te komen na de zeer intensieve weken, die achter ons liggen. Voor dringende 
pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. 
Hartelijke groet, ds. D.J.W. Kok 

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE
GZB-dag D.V. Zaterdag 15 Maart in de Basiliek in Veenendaal!
Zending is niet allen van ver weg, maar het begint ook dicht bij huis. Er voor de mensen willen zijn, 
begint tenslotte met bij de mensen zijn. We ontdekken door het thema ‘Deel je leven’ hoe God ons roept 
om ons leven met andere te delen. Ds. Gerrit Vreugdenhil zal en Bijbelstudie geven en deze verbinden 
met zijn ervaringen als zendingswerker in Colombia. Eliana Estarita neemt ons mee in haar verhaal over 
hoe ze in Colombia haarleven deelt met de kinderen die te maken hebben met armoede, drugs en 
geweld. Hoe zijn de kerken geroepen om Gods liefde tastbaar te maken in het dagelijks leven? Pastor 
Alberto Castro uit Costa Rica deelt zijn kennis en ervaring. Een dag voor jong en oud. Bid en zing mee 
en laat je raken door het Evangelie mensen wereldwijd bereikt en verandert!
Voor verdere informatie op de site van de GZB.

KRINGEN EN VERENIGINGEN
Ouderenbijbelkring
De eerstvolgende keer is DV aanstaande woensdagmorgen 26 februari (dus niet 5 maart zoals eerder
gepland stond). We beginnen om 10.00 uur, de inloop is vanaf 9.30 uur. We bespreken hoofdstuk 8 uit
het Bijbelstudieboekje ``Salomo’s afval en sterven’’, naar aanleiding van 1 Koningen 11 vers 1-13 en 
41-43. We hopen weer op een goede ontmoeting rond het Woord van God! Ds J. van Dijk

Jaarvergadering van Vrouwenkring Debora.
Op D.V. donderdag 6 maart hopen we weer onze jaarvergadering te houden. Deze avond begint om 
19.45 uur en vanaf 19.30 uur staat er koffie/thee voor u/ jou klaar. Stichting Gave hoopt deze avond te 
verzorgen, het thema is: Geef vluchtelingen een hartelijk welkom. Ook is er de bekende cadeau tafel, de 
opbrengst hiervan is voor Stichting Gave. Iedereen is van harte welkom!
Hartelijke groet van het bestuur.

Doorgronders
Beste mannen,
Op D.V. Zaterdag 29 Maart hopen we weer een mannenochtend te organiseren. 
Ds. G. van Zanden uit Katwijk hoopt dan met ons na te denken over het zijn van een christen op het 
werk. Net als andere keren nodigen we alle mannen uit Stolwijk, Berkenwouden en daarbuiten heel 
hartelijk uit om deze boeiende ochtend bij te wonen. 
Het begint om 8 uur met een gezamenlijk (gratis) ontbijt. Vervolgens verplaatsen we ons naar de grote 
zaal. Daar zingen we en luisteren we naar de opening van een bestuurslid en de lezing van Ds. van 
Zanden. Na de pauze bespreken we met elkaar vragen die er zijn naar aanleiding van het onderwerp. 
Om 10:30 sluiten we af. Iedereen heel hartelijk welkom! En neem gerust iemand anders mee!
Graag even een mail sturen naar doorgronders@gmail.com als je komt zodat we weten voor hoeveel 
mensen we ontbijt moeten bestellen.
Hartelijke groet, werkgroep Doorgronders

VAN DE VERTROUWENSPERSONEN
Wat moet je ermee?
Op 3 februari j.l. hebben we als jeugdouderling en vertrouwenspersonen een gastles gegeven in de
catechesegroepen 1, 3, 5 rond het thema ‘Wat moet je ermee?’ Een volgend jaar hopen we de andere
groepen te bezoeken. De jongelui waren heel positief betrokken.
Want wat moet je ermee als iemand je vertelt altijd gepest te worden, zich thuis niet veilig te voelen of
misbruikt te worden? Helaas zijn dit situaties die ook binnen kerkelijke gemeenten voorkomen.
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Daarom hebben we dit besproken aan de hand van twee casussen.
Het volgende is o.a. in de gesprekken naar voren gekomen:
- Beloof nooit geheimhouding aan het begin van een gesprek. Je weet van te voren niet wat de ander
gaat vertellen.
- Blijf er zelf niet mee lopen, maar spreek erover met iemand die je vertrouwt. De meeste jongelui
zeiden dit dan te vertellen aan hun ouders. Dat is een goed teken. In dit verband hebben we hen ook
gewezen op de vertrouwenspersonen.
- Het kan je helpen om iemand mee te nemen als je in gesprek gaat.
- Je hoeft niet na te gaan of het vertelde waar is, daar zijn andere mensen voor.
- Ga met respect om met de grenzen van een ander. Fysieke nabijheid kan goed zijn, maar wordt niet
door iedereen op dezelfde manier beleefd en gewaardeerd.
- Uiteindelijk help je anderen en de dader als er tijdig met hem/haar gesproken wordt. Kwaad moet zo
snel mogelijk gestopt worden, om te voorkomen dat de gevolgen nog groter worden.
De opening was rond de geschiedenis van Kaïn en Abel, waarbij Kaïn zegt: ‘Ben ik de hoeder van
mijn broer?’ (Gen. 4:9b). Benadrukt werd dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het grote gebod is
immers God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En dat geldt niet alleen voor de jongeren
in de gemeente!
Evert Hogendoorn, Co Verkerk, Eefje van de Werfhorst

OPPAS
23-feb Beneden Anne-Beth Kerpel Jara Both + Julia Dekker

Boven Gea Verhoef Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater
2-mrt Beneden Leonie van den Broek Lisa Dekker + Jacqueline Kool

Boven Barbera de Leeuw Harm Hulst + Nick Uittenbogaard
9-mrt Beneden Bianca Driessen Roselyn Hogendoorn + Charlotte Uittenbogaard

Boven Marieke van Alphen Luuk Verhoef + Lennart Weerheim
12-mrt Beneden Hilda van den Broek Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim

Boven Dirna Hogendoorn Pim de Jong + Jesse Rietveld

AGENDA
ma 24-02 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 24-02 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
zo 02-03 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"
zo 02-03 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"
ma 03-03 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
ma 03-03 Catechisatie groep 1 t/m 7
di 04-03 19.00 uur Tienerclub "TOV"
wo 05-03 10.00 uur Ouderenbijbelkring
wo 05-03 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2 
do 06-03 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"  - Jaarvergadering

VBC 2025
We zijn alweer gestart met de eerste voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Club. Deze zal
plaatsvinden in de eerste week van de zomervakantie op D.V. 22 t/m 24 juli (di-wo-do).
Uiteraard kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Denk aan helpen bij knutselen of spellen,
zangers, vertellers, oppassen, etc. Aanmelden kan via vbcstolwijk@gmail.com. Alvast heel erg
bedankt!
Hartelijke groeten, Lianne, Ruth, Gerarda, Nicolien, Jaap en Gea




	Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.
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